
	
	
	
	
	
	
Psalm	39:	Dixi,	custodiam.	
	
(Voor	de	koorleider,	voor	Jedoetoen,	
een	musiceerstuk,	v.	David.)	
	

Ene,	doe	mij	weten	mijn	einde,	
de	maat	van	mijn	dagen,	wat	die	is,	
ik	wil	weten	
waar	het	met	mij	ophoudt.	

	

	
Stel	je	hebt	nog	een	week	te	leven,	
wat	zou	je	dan	doen?	Emotievraag.	
Schijnvraag.	Publieksvraag.		
Vraag	om	kijkers.		
	
Vraag	het	aan	een	levenslang	gestrafte.	
Vraag	het	een	pasgeboren	kind.	Leg	de	vraag	
voorzichtig	voor	aan	een	troostmeisje.	Aan	
de	moeder	van	een	moordenaar.		
	
Hoor	hun	antwoorden:	hun	zoeken	
naar	vergeten	gedachten,	hun	spijt,		
hun	onmogelijke	wensdromen,	hun	
bittere	herinneringen.	
	
Zie	hun	vertrouwen	in	de	oprechtheid	van	
je	vraag.	Hoor	hoe	ze	worstelen	en		
	
schaam	je.	
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