Psalm 40: Expectans expectavi.

(Voor de koorleider,
v. David, een musiceerstuk.)

Hij geeft mij in de mond een nieuw gezang,
een lofzang voor onze God.

De regen valt met bakken.
Alles is grijs en nat.

Ik heb net wat gezongen.
Dat lucht tenminste op.

Soms lijkt het te minderen.
Je denkt het wordt beter.
Ik zing nog maar wat.

Dat het dan droog wordt.

Het helpt niet, geloof ik.
Het regent nog harder.

Zal ik doorzingen of

er toch maar mee stoppen?
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