Psalm 50: Deus deorum.

(Een musiceerstuk,
v. Asaf.)

Alle vogels van de bergen ken ik,
wat zich op het veld roert
hoort bij mij.

Ik zag een vogel

bruin tussen de struiken

een grijze borst vol zwarte vegen
ogen en bek alles gewoon maar

dan lager en opzij on-
verwacht toch zag ik zijn naam staan:
koperwiek

ik schrok haast want ik wist
niet dat hij het was
maar las het uit zijn veren zoals

wanneer ik jou zie
ik weer denk lees
liefste
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