
	
	
	
	
	
Psalm	80:	Qui	regis	Israel.	
	
(Voor	de	koorleider,	bij	‘Leliën’;	
Een	getuigenis,	v.	Asaf,	een	musiceerstuk.)	
	

Laat	uw	heldhaftigheid	ontwaken,-	
ga	over	tot	onze	redding.	

	
Je	kunt	natuurlijk	alles	wel	goed	
vinden,	denken	het	waait	wel	over,	
maar	ondertussen	is	er	iets	verschoven,	
aardlagen,	aanslagen,	machten,	
bevingen	voelde	je,	je	dacht	geen	schokken,	
alles	stond	nog	overeind,	verzwakt	
misschien,	je	weet	het	niet,	maar	
	
stel	dat	alles	toch	omdondert,	kan	
toch?	wie	helpt	je	dan?	of	overstroomt,	
of	ze	schaffen	de	tijd	af,	of	alle	lichten	
doen	ze	uit,	alles	donker,	
waar	moet	je	wezen?	
	
Ik	zou	maar	eens	gaan	zoeken,	
wie	vertrouw	je	nog?	vanwaar	
zal	je	hulp	kunnen	komen?	er	zijn	
er	niet	veel	over,	
hulpelozen	zijn	wij	ongemerkt		
geworden.	
	
Maar	als	je	die	ene	gevonden	hebt	
die	je	hand	zou	grijpen	
op	de	rand	van	het	leven,	
vraag	het	nu,	zeg	
het	hardop:	
	
kom	je	me	helpen?	
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