Psalm 104: Benedic, anima mea.

Die zijn opperzalen
zoldert op de wateren,
die wolken maakt tot zijn wagen,
die wandelt
op de vileugels van een stormwind.

De wind noord,

de zee in de lucht,
wolken spelen branding,
het land strand.

Gras golft in lange deining,
graan breekt op de kust
van de akker, vissen
springen in huizen.

Wij leven in zeewind,
varensgezellen naar
ons zeemansgraf in
de wind noord.

Zo houd ik van deze lucht,
dit land, het licht

op de wateren van de
aarde.
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