
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Psalm	112:	Beatus	vir	
	

Alleluia,	zalig	een	man	die	vreest	de	Ene,	
behagen	heeft	in	zijn	geboden	bovenal!-	

	

Onze	leraar	godsdienst	
was	een	dominee.	
	
Hij	zei:	‘Begin	maar	eens	met	
aardig	zijn	voor	elkaar,	hier	
in	de	klas.	Daarna	ook	voor	je	
vader	en	moeder,	je	kleine		
broertje	en	zusje.	
	
En	vervolgens	probeer	je	
dan	ook	eens	aardig	te	zijn	
voor	één	enkele	ander.	Niet	zijnde	
je	vriend	of	vriendin,	want	
dat	is	geen	kunst.	
	
Als	dat	je	allemaal	lukt,	
heb	je	begrepen	wat	
godsdienst	is.’	
	
Toen	begrepen	wij	
wat	godsdienst	is:	
mensdienst.	
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