
	
	
	
	
	

	
	
Psalm	124:	Nisi	quia	Dominus.	
	
(Opgangenzang	
v.	David.))	
	

Onze	ziel	
is	als	een	vogel	ontsnapt	
			aan	de	strik	van	stropers.	

	
Ik	kijk	graag	naar	mussen.	
	
Het	zijn	sloddervogels.	
Ze	kletsen	als	oude	buurvrouwen,	
hun	vergaderingen	eindigen	meestal	
in	ruzie,	ze	knoeien	bij	het	eten.	 	
Ze	moeten	zo	nodig	in	koor	zingen	
en	klinken	dan	als	een	stel	
slecht	gesmeerde	fietsen.	
	
Aan	mussen	heb	je	verder	niets.	
Ook	gaan	ze	snel	kapot.		
Vliegt	er	een	tegen	de	ruit	
van	je	serre:	stuk.	Die	mus	dus.	
En	garantie,	ho	maar.	
	
Laatst	vond	ik	zo’n	dode	mus.	
Ik	blij,	ik	dacht	hem	op	te	laten	zetten	
maar	werd	door	de	opzetter	
afgezet.	Dit	woordenspel	
kostte	me	veel	geld.	
	
Ik	had	beter	tot	de	lente		
kunnen	wachten.	
	
Dan	zijn	er	weer		
genoeg	nieuwe		
om	naar	te	kijken.	
	
	
Jelle	Jan	Klinkert	
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