
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Psalm	134:	Ecce	nunc.	
	
(Zang	
Van	de	opgangen.)	
	

de	Maker	
van	hemel	en	aarde!	

	
Vader	is	trots.	
Zijn	kleinste	zoon	kan	
iets	bijzonders	zeggen.	
	
Daar	komt	het	bezoek,	
de	ooms	en	tantes.	
	
Zeg	het	eens,	zoon!	
´eruptieve	protuberansen.´	
Nog	eens!	
´eruptieve	protuberansen.´	
	
Allen	stomverbaasd,	
sjongejonge,	nee	maar!	
Meer	dan	wanneer	hij	een	
étude	van	Chopin		
had	gespeeld.	
	
Nog	eens!	
´eruptieve	protuberansen.´	
Ongelooflijk!	
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