Psalm 81: Exultate Deo.

(Voor de koorleider,
op ‘de Gititische’, v. Asaf.)

Brengt muziek, geeft de trom aan,
een lieflijke harp en een luit!

Met de fanfare trekken wij

naar Nieuwe Niedorp waar

het weiland eindigt, op de akker-
rand die zwarte vogels voedsel
zoeken.

Daar is het dorpscafé. In maan-
beschenen "Amstel Bier" rookwolkt
de deur die opengaat voor rode
mannen bugels tuba's blauw-
gebroekte vrouwen.

Hoog gaan de instrumenten in en
uit. Het podium kraakt. Vaag zet
de jury tekens in hun vakken
oordelend over klanken en
gedachteloos fouten vellend.

Nooit ben ik liever bij je dan

op dat moment: de dirigent,

hij heft zijn handen en ons bloed stremt
zacht als melk van aandacht en
verlangen en ik smelt in jou en

dan begint het

grote leven op de koperen muziek,
maten wisselen als noten

balken kruisen tekenen
verschuiven in hun jacht gehoord
te worden. Zo stemmen wij te over
met elkaar.

Dan sluit het slotakkoord ons juichend
in zijn armen. Ze staan. "U hebt
gewonnen". De vermoeidheid tilt ons
naar de bar, de dirigent

omstuwd door trompetvrouwen.

Hij ziet met verre blik die zwarte
vogels, denkt alweer aan nieuwe
expedities: aan Middenmeer,
Langedijk, aan Burgerbrug misschien
zelfs Medemblik.
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