
	
	
	
	
	
	
Psalm	97:	Dominus	regnavit.	
	

Vuur	gaat	voor	zijn	aanschijn	uit,	
verschroeit	zijn	benauwers	rondom!	

	
het	was	windstil.		
er	klonk	de	roep	
van	een	geschrokken	merel.	
ik	rook	een	vage	geur		
van	brandend	rubber.	
	
op	straat	stonden	de	buren	
en	ook	anderen.	ze	riepen	me:	
kom	mee,	wegwezen		
moeten	we.	het	dreigt.		
maar	ik	zei		
nee.	
	
je	vlucht	niet	als	de	
nachtegalen	zingen	
	
want	in	het	bos	had	ik	gezien		
hoe	zelfs	de	dove	bomen		
hun	kronen	bogen	voor		
het	onstuimig	fluiten	van	
die	vogels.		
	
nu	zie	ik	verre	rook.	
opnieuw	hoor	ik	de	merel	
en	steeds	sterker	is		
de	geur	van	brandend	rubber.	
	
maar	ik	blijf	bij	het	zingen		
van	de	nachtegalen.	
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