
	
	
	
	
Psalm	12:	Salvum	me	fac.	
	
(Voor	de	koorleider,	op	de	achtste;	
een	musiceerstuk	v.	David)	
	

Gij,	Ene,	wilt	hen	bewaken,	
zult	ons	hoeden	
voor	dit	geslacht	voor	eeuwig.	
			
	

	
De	achtste	was	mijn	zesde.	Maar	ook	toen	
was	mijn	broer	al	veel	groter.	Groot	genoeg	
	
om	te	vechten	met	die	andere	jongens,	
uit	een	andere	straat,	die	van	
over	’t	spoor.	
	
Soms	zag	ik	ze	aankomen,	sluipwespen	
gebrand	op	een	domme	tor.	Ik	rende	
naar	huis:	Vader!	Vader!	
Hij	vecht	weer!		
	
Die	mepte	en	maakte	makkelijk		
korte	metten.		
	
Maar	wie	had	hem	nu	echt		
gered?	Daar	konden	we	dan	weer	
flink	ruzie	over	maken.	
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