
 
 
 
 
 
Psalm	14:	Dixit	insipiens.	
	
(Voor	de	koorleider,	
v.	David.)	
	

Daar	had	je	ze,	geschrokken:	
een	en	al	schrik.	

	
	
Daar	lagen	ze	dan,	paraat,	
in	slagorde.	Maar	er	gebeurde	lange	tijd	
zo	weinig,	dat	ze	het	gras	hoorden	groeien.	
Totdat	uiteindelijk,	
	
onder	zacht	gekoer	van	duiven,	een	koe	kwam	
aangelopen.	Heel	kalm,	alsof	het	vrede	
was.	Ze	bleef	staan	en	bekeek	met	zachte	ogen	
de	hele	rij	soldaten,	draaide	zich	toen	
	
om.	Er	klonk	een	schot	van	de	overkant.	
Het	beest	viel	dood	neer.		
Toen	begreep	iedereen	dat	het	
toch	oorlog	was.	
	
Eén	dode	koe:	verpletterend	nieuws.		
Later	ontdekten	we		
dat	duizenden	gesneuvelden	
onbekend	waren	gebleven.	
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