
	
	
	
	
	
	
Psalm	31:	In	te,	Domine,	speravi.	
	
(Voor	de	koorleider;	
een	musiceerstuk	v.	David.)	
	

In	uw	handen	beveel	ik	mijn	geest,	Ene,	
			gij	hebt	mij	verlost,	
trouwe	God!	
	

 
          daar	komt	de	kruistocht		

mannen	dragen	staken		
vrouwen	stokken	
	
ze	schreeuwen	kille	verzen	
om	zich	heen	gedichten	
hard	als	staal	
	
voorop	loopt	vrouwe	eenoog	
ze	huilt	en	wijst	
en	pakt	de	spijkers	uit	
de	spijkertas	
	
hoor	ik	muziek?	Of	is	dit	
het	geluid	van	water		
op	weg	naar	het	
riool?	
	
er	is	geen	schaduw	daar	
de	zon	is	verontwaardigd	weg-	
gegaan	ik	sta	en	zie	
	
hoe	zij	de	spijker	in	de	palm	slaat	
hij	haar	zegent	met	zijn	
gave	hand	
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