Psalm 35: Iudica, Domine.

(v. David)

Met grove grappen mij bespottend
knarsten ze hun tanden tegen mij.

Heer-over-mij, hoelang zul je het aanzien?-
berg mijn ziel voor hun vernielzucht,

voor die leeuwenwelpen

het ene dat ik heb!

De nacht valt achteloos,

maar bomen worden kaal, wolken oker,
honden huilen. Dan komen zij,

die mannen, niet te ontkennen,
vrouwen met verdroogde handen,

op schepen uit vreemde dreven.

Zij maken van mensen vuur, vreten
het vee, werpen doodsdolken rond,
slaan palen tot hun grenzen.

En wij, wij halen kastanjes uit vuur,
zogen kinderen, behoeden eieren,
slaan appels tot moes. Wij zijn waard
het sop dat wij nu willen drinken.
Maar wij weten, dat zij moeten
weggaan, dronken en lachend.

Dan warmen wij ons weer
aan de honden en elkaar.
Wij blijven hier angstig huizen.
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