
	
	
	
	
	
	
Psalm	38:	Domine,	ne	in	furore.	
	
(Een	musiceerstuk,	v.	David,	
voor	het-in-gedachten-brengen.)	
	

Mijn	hart	keert	om	en	om,	
			mij	heeft	verlaten	mijn	kracht,	
en	het	licht	van	mijn	ogen,	ook	dat	
is	niet	meer	bij	mij.	

	

	
	
	
Als	de	zon	ondergaat.	
Duisternis	is	op	de	vloed.	
De	maan	afgedropen.	
	
Neem	mij:	ik	ben	weg.	
Mij	zie	je	niet	meer.	
Mijn	gezicht	verdwenen.	
	
Niemand	herkent	me.	
Mijn	voet	tast	rond.		
Nergens	grond,		
nergens	aarde.	
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