Psalm 41: Beatus qui intelligit.

(Voor de koorleider,
een musiceerstuk v. David.)

Zalig wie acht slaat op een geringe:
ten dage van kwaad
zal hem uitredden de Ene!

Op het Rokin werd ik aangesproken.
Een keurige man vroeg me een tientje;
OV-kaart verloren, geen geld, haast,
vrouw en ziek kind ongerust.

Ik gaf het hem. Aardig verhaal.
Sinon e vere,
e ben trovato.

Even verderop zat een zigeunervrouw of zo,
met kind, onverstaanbaar mompelend, hand
opgeheven. Bakje met muntjes. Slecht gebit.
Lompen.

Ik gaf niks. Waarom gaan ze niet gewoon
werken? Schijnt ook iets met Oost-Europese
bendes. Voelde me later toch lullig,

’s avonds, thuis, te laat.

Volgende keer misschien toch beter
andersom. Of helemaal niet. Of allebei.
Of.
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