
	
	
	
	
Psalm	45:	Eructavit	cor	meum.	
	
(Voor	de	koorleider,	bij	‘Leliën’,	
			v.	de	zonen	van	Korach;	
een	onderwijzing,	
een	zang	vol	liefkozingen.)	
	

Mijn	hart	trilt	van	een	goedgestemd	woord.	

	
	
Ik	zal	je	een	lijstje	met	woorden	geven,	
maar	let	op:	ze	zijn	niet	allemaal	gelijk.	
Ik	heb	een	aantal	rood	onderstreept.		
Ik	raad	je	aan	die	niet	te	gebruiken.	
Het	zijn	schuldige	woorden	geworden.	
	
De	andere	woorden	die	ik	je	geef,	mag	je	
wel	bezigen.	Die	zijn	betrekkelijk	onschuldig.	
Bedenk:	geen	enkel	woord	is	geheel	
zonder	schuld.	Elk	woord	is	wel	eens	gebruikt	
op	een	wijze	die	het	blijft	aankleven.	Jammer,	
want	een	woord	kan	er	zelf	
niets	aan	doen.	
	
Ik	geef	je	een	gum.	Daarmee	kun	je	
de	rode	onderstreping	verwijderen.	Maar	
ik	zeg	je:	het	neemt	de	schuld	van	de	woorden	
niet	weg.	Maar	je	kunt	dit	doen:	
	
neem	zo’n	woord	en	gebruik	het	zo	
dat	het	in	ere	wordt	hersteld.	En	het	is	
jouw	intentie	die	ertoe	doet.	Het	gaat	om	jou.	
Het	gaat	niet	om	het	woord.	Want	ik	herhaal:		
een	woord	zelf	kan	er	niets	aan	doen.	Jij	
bent	de	dader.	Jij	bent	de	vergever.	Jij	
de	verlosser.	
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