Psalm 47: Omnes gentes, plaudite.

(Voor de koorleider, v. de zonen van Korach,
een musiceerstuk.)

Maakt muziek voor God, musiceert!-
maakt muziek voor
onze koning, maakt muziek!

Ik hoor een merel.
Hij zit op de punt
van ons dak.

Wat prachtig onschuldig
is dat toch! Lente! Nestje!
Eitjes! Maar luister:

wat hij zingt, zegt
de wetenschap, is
een hebberig liedje.

Dit is van mij, zingt hij
onophoudelijk, dit
is van mij! Ga weg,

vreemdeling. De merel
is helaas niets menselijks
vreemd. Maar toch

ik luister, denk lente,
geniet en doe net
alsof ik niet beter weet.
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