
	
	
	
	
	

	
	
	
Psalm	68:	Exaudi,	Deus.	
	
(Voor	de	koorleider,	v.	David,	
een	musiceerstuk,	een	zang.)	
	

Een	vader	van	wezen,	
			voor	weduwen	een	voorspraak	
is	God	
in	zijn	heilig	vertrek.	

	
Schuim	van	water	vloog	als	mistflarden	
over	de	dijk	langs	de	plas.	Rechtop	stond	ik	
in	ons	autootje,	Vader	stuurde.	Thuis		
wachtte	Moeder	bij	de	haard.	Alles	was		
rond,	zacht,	warm,	veilig	en	
volkomen	in	zichzelf	genoeg.	
	
Op	dat	moment	braken	dijken	in	Zeeland.	
Vaders,	Moeders,	kinderen,	koeien,	schapen,	
huizen,	schuren,	kinderbedjes,	dekens,	kussens,	
overjassen,	onderbroeken,	-	alles	werd		
meegesleurd,	koud,	nat,	bang,	bewusteloos		
en	ging	kapot,	teloor,	onder,	verdronk.	
	
Een	man	vertelt	dat	hij	met	zijn	
Vader	en	Moeder		
en	elf	zusjes	en	broertjes	was.	
Hij	overleefde	als	enige.	
	
Hij	zegt:	
‘Dat	was	wel	moeilijk’.	
	
	
Jelle	Jan	Klinkert	
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