
	
	
	
	
	
	
	
	
Psalm	72:	Deus,	iudicium.	
	
(v.	-vredevorst-	Salomo.)	
	

Hij	ziet	om	naar	een	zwakke	en	arme,	
lijf-en-ziel	van	armen	komt	hij	redden.	

	
	
Weerbericht:	talloze	sneeuwvlokken	vallen,	
aan	de	fronten	leveren	kou	en	warmte	slag,	
vorst	heerst	over	stad	en	land	en	
flink	aantal	daklozen	zit	in	kou.	
	
Je	zou	hem	geen	cent	geven,	of	juist	wel,	
die	man,	altijd		op	de	hoek	van	de	PCHooft.		
Doe	toch	maar,	koud	vandaag.	Dan	vlug	
naar	huis.	
	
Ambtenaren!	Wat	moet	je	ermee?	Maar	
zij	doen	wel	wat	moet	gedaan:	onderdak		
voor	daklozen	zoeken.		‘Kan	je	toch	niet	
buiten	laten?	Is	toch	zielig?’	
	
Ik	houd	ontzettend	van	zulke	ambtenaren.	
Ze	doen	toch	gewoon	hun	werk?	Dan	
houd	ik	ook	ontzettend	van	de	gemeente	
met	zulke	ambtenaren.	
	
Kan	je	eigenlijk	wel	houden	
van	een	gemeente?	
God,	ik	zou	het	niet	weten.	
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