
	
	
Psalm	103:	Benedic,	anima	mea.	
	
(v.	David.)	

die	genezend	is	
voor	al	je	ziekten.	

	
Lief	kindje	met	koorts,	
waar	ben	je?	
Ik	zit	hier	bij	je,	
ik	leg	mijn	hand	
op	je	voorhoofd.	
Ik	ga	even	een		
nat	doekje	pakken.	
	
Daar	ben	ik	weer,		
mijn	koortskindje,	
voel	je	me?	Ik	ben	hier,	
vlak	naast	je.	Ik	leg		
een	koel	doekje	
op	je	hoofd,	niet	schrikken,	
lekker	fris.	Dat	helpt		
vast.	Nu	haal	ik	
een	bekertje	water.	
	
Daar	ben	ik	weer,		
kindje	warm,	
hier,	drink	maar	wat.		
Pas	op,	kleine	slokjes,		
lekker	toch.	Ach,	
kindje	koorts,	kindje	teer.		
	
Mijn	klein	slaapkindje,	nu	
ga	ik	de	koorts	wegtoveren,	
hokuspokuspas	en		
lieveheertje	Jezus	
amen	en	
weg	is	de	koorts.		
	
Ik	ben	er	nog.	Ik	ben	
bij	je.	Ik	ben	er.		
Ik	laat	je	nooit	los.		
Wees	maar	gerust.	
Ik	hou	je	altijd	vast.		
	
Ik	denk	dat	ik	nu	
ga	geloven	dat	het		
goed	gaat	komen.	
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