
	
	
	
	
	
	

	
	

Psalm	111:	Confitebor	tibi	
	

Alleluia,	ik	dank	de	Ene	van	ganser	harte,	
binnen	de	kring	der	oprechten,	
			een	samenkomst.	
	

Laten	we	danken.	
	
Dank	aan	het	Speenkruid.	
Dank,	Speenkruid,	dat	je	
elk	voorjaar	weer	laat	zien	
dat	het	goed	komt.	
	
Dank	aan	mijn	vrouw.	
Ik	dank	je,	lief,	dat	wij	
bij	zon	en	zaligheid,	
bij	storm	en	tegenweer,	
altijd	samen	zijn.	
	
Dank	aan	mijn	kinderen.	
Dankjulliewel,	lieve	kinderen,	
dat	ik	jullie	vader	mag	zijn.	
	
Dank	aan	de	hond.	
Veel	dank,	hond,	dat	je	mij	
al	die	jaren	dagelijks	tijdig	
uitlaat.	
	
Dank	aan	de	zon.	
Ik	dank	je,	zon,	dat	je	mij	
de	wereld	laat	zien	
zoals	die	werkelijk	is	
	
of	zou	kunnen	zijn	
als	ik	mijn	best	doe.	
	
Amen.	
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