
	
	
	
	

	
	
	
	
Psalm	115:		Non	nobis,	Domine.	
	

Zij	hebben	een	mond	
			maar	spreken	geen	woord,	
hebben	ogen	
maar	zien	niet.	

	
zonder	taal	te	spreken	
lichtloos	ziende	zijn	
wensen	onvervuld	gebleven	
tot	achterin	voorin	
gekkigheid	doorbreekt	
	
afatisch	jammer	ik	
onbereikbaar	door	gaas	
van	gedachten	webben	
waarin	ik	mijn	vangst	tel	
apen	kraaien	magere	
planten	alles	zonder	tal	
	
maak	mij	wat	wijs	zeg!	
onbegrijpelijk	is	alles	ik	
weet	dat	kanker!	Ook	
zoiets!	Kom	ga	dwars	
tegen	elkaar	men	lacht	
zich	ongelooflijk	ongeloof	
	
zoals	licht	zich	in	zwarte	
gaten	stort	en	geluid	
zich	in	putten	neer	laat	zo	
dwaas	zo	onmogelijk	zo	
onhoorbaar	onzichtbaar	
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