Psalm 128: Beati omnes.

(Zang
van de opgangen.)

Je vrouw is als een wijnstok

die vrucht draagt

tussen de heupen van je huis,-

je zonen zijn als pasgeplante olijven
geschaard
rondom je tafel.

Toen hij twaalf zonen had gekregen,
- elk jaar een - is hij gestopt.
Gestopt waarmee? Nou gewoon,
gestopt.

Ondertussen had hij geregeld
dat elk kind vanaf zijn achtste
het derde na zichzelf opvoedde.

Zijn vrouw bikkelde acht
lange jaren. Hij verdiende
een magere kost.

Toen het laatste kind uit huis ging,
stierf zijn vrouw. Hij echter

genoot nog jaren van een

door de vrucht van haar schoot
aan hem afgestaan

loon.
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