
	
	
	
	
	

	
	
	
Psalm	131:	Domine,	non	est.	
	
(Opgangenzang,	
v.	David.)	
	

Nee,	bedaren	liet	ik,	verstillen	
mijn	ziel,	
			als	een	gespeend	kind	bij	zijn	moeder,	
als	een	gespeend	kind	rust	mijn	ziel	bij	mij.	

	
alleen	de	geur	van	kinderen		
is	nog	in	huis	en	de	herinnering	
aan	hun	rumoeren	
	
en	in	de	tuin	hoor	ik	
de	laatste	merel	zingen	
	
oranje	wolken	dragen	
de	vermoeide	zon	
naar	haar	dagelijks	graf	
	
maar	ik	weet	dat	de	dood	
nu	nog	aarzelt	te	komen:	
te	veel	leven	
zou	sterven	
	
daarom	ruisen	de	bomen	
geurt	de	kamperfoelie	
groeit	het	gras	
vastberaden	door	
	
en	ik	wacht	en		
luister	naar	de	
laatste	merel.	
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