Psalm 148: Laudate Dominum

Jongemannen en ook meisjes,
grijsaards

samen met knapen!

Dat zij loven de naam van de Ene.

Soms, vlak voor de slaap het wint
van mijn wakkere bewustzijn
schieten er wel eens beelden

van zingende koren

door mijn hoofd.

Wat ze zingen, ik weet het niet,
het is ook niet altijd mooi,
waarom zou het? Maar ik zie
dat de zangers altijd hoe

moet ik dat zeggen -

dat ze altijd leven in de muziek,

nee, in mijn bijnadroom zie ik

dat ze zelf muziek zijn geworden.

Ze zijn verwaasd als trillingen, samen
vliegen ze door elkaar als

golven in een vijver en

vooral: ze zijn gelukkig. Niet
om wat ze zingen maar
omdat ze zingen.

Dan slaap ik
gelukkig in.
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