
	
	
	
	
	
	
	

Psalm	86:	Inclina,	Domine.	
	
(Een	gebed,	
v.	David.)	
	

Neig,	Ene,	uw	oor	en	antwoord	mij,	
want	ik	ben	ellendig	en	arm!	

	
Als	de	zon	ondergaat.	
Duisternis	is	op	de	vloed.	
De	maan	afgedropen.	
	
Neem	mij:	ik	ben	weg.	
Mij	zie	je	niet	meer.	
Mijn	gezicht	verdwenen.	
	
Niemand	herkent	me.	
Mijn	voet	tast	rond.	
Nergens	grond.	
Nergens	aarde.	
	
	
Jelle	Jan	Klinkert	
260122	


