
	
	
	
	
	
	
Psalm	93:	Dominus	regnavit.	
	

Vast	staat	nu	de	wereld	
zij	wankelt	niet.	

	
Ze	hebben	mij	verteld	
dat	de	wereld	heel	anders	in	elkaar	zit	
dan	je	denkt.	Maar	volgens	mij		
valt	dat	mee.	
	
Beschouw	mijn	vrouw	en	mij		
eens	als	bosonen	–	
en	dus	niet	als	fermionen,	want	
dan	zouden	we	niet		
naast	elkaar	kunnen	bestaan	en	
dat	doen	we	al	vijftig	jaar	–	
	
en	denk	ons	verstrengeld	liggen	in	bed,	
gordijnen	dicht	en	buurman	Heisenberg,	
die	voyeur,	wil	ons	stiekem	bekijken.	
Welnu,	als	hij	dat	doet,	zullen	er	
onvoorspelbare	dingen	gebeuren	
want	ik	sta	niet	voor	mijzelf	in.	
	
Als	ik	hier	ben	en	zij	ver	weg,	
dan	nog	zijn	wij	verstrengeld	–	
logisch	toch,	we	zijn	al	zo	lang	
getrouwd.		
	
Moet	ik	verder	iets	uitleggen	
van	die	rare	quantummechanica?	
	
Je	hoeft	maar	éen	ding	te	weten:	
de	kleinste	deeltjes	op	aarde	
zijn	net	mensen.	
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