
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Psalm	96:	Cantate	Domino.	
	

De	Ene	
is	de	maker	van	de	hemel.	

	

Ga	’s	nachts	eens	buiten	liggen.	
Kijk	omhoog.	Wat	zie	je?	
Wees	eerlijk:	niets.	
	
Is	dat	een	ster?	Het	kan	ook	
een	vliegtuig	zijn.	Ja,	het	beweegt.	
Dus	een	vliegtuig.	Jammer.	
	
Hier	op	aarde	scheppen	we		
licht	genoeg	om	de	hemel	
onzichtbaar	te	maken.	
	
Sterrenlicht	is	overbodig.	Wie	
heeft	er	wat	aan?	Niemand.	Nou	ja,	
verliefden	misschien.	Of	een	enkele	
dichter.	
	
Maar	daar	kunnen	we	natuurlijk	
geen	rekening	mee	houden.	
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