
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Psalm	136:	Confitemini.	
	

Want	voor	eeuwig	is	zijn	vriendschap!	
	
Goede	vriend,	weet	je	al	wat	je	van	me	wilt?		
Of	wil	je	niets	van	me?		
	
Ik	heb	veel	vrienden,	al	zeg	ik	het	zelf,	en	allemaal	
eisen	ze	van	mij	vriendschap	terug.		
	
Wat	is	vriendschap?	Het	is	geen	woord,	zeggen	ze,	
het	is	iets	doen.	Maar	wat?	vraag	ik	ze.	Iets	doen	
voor	je	vrienden,	zeggen	ze,	begrijp	je	dat	niet?		
	
Goede	vriend,	jij	wilt	niets?	
Ik	zal	je	geven	wat	je	wilt.	
	
Het	enige	wat	ik	van	jou	vraag	is	vriendschap.		
Jij	hoeft	niets	te	doen.	Alleen	te	zeggen:	
ik	ben	je	vriend.		
	
Daar	vertrouw	ik	dan	op	
voor	als	het	moeilijk	wordt.	
	
	
Jelle	Jan	Klinkert	
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