Psalm 38: Domine, ne in furore.

(Een musiceerstuk, v. David,
voor het-in-gedachten-brengen.)

Mijn hart keert om en om,

mij heeft verlaten mijn kracht,
en het licht van mijn ogen, ook dat
is niet meer bij mij.

Ik heb mij opgericht
en om mij heen gekeken.
Ik heb twee duiven gezien.

Het schijnt dat duiven
paarsgewijs leven en
dan sterven.

De bramen waren zoet
dit jaar. We hadden een
zonnige zomer.

Ik ben weer gaan
liggen en heb mijn
ogen gesloten.
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